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Omslagillustratie: Pierre Le Turcq

Briefwisseling in verband met twee belangrijke kaperkapiteins Pierre Le Turcq (zie kaft) en zijn neef
Nicolaas Jarry zijn het onderwerp. Oorlog voeren maakt sinds het bestaan van de mens spijtig genoeg
deel uit van ons dagelijks leven. De manier waarop is uiteraard geévolueerd met de ontwikkelingen
van de technieken. Anderzijds zijn ook de gebruiken en internationale afspraken daardoor funda-
menteel gewijzigd. In de scheepvaart wordt het enteren nu beschouwd als onaanvaardbare piraterij.
Vanaf de 16° tot het begin van de stoomscheepvaart midden 19° eeuw moedigden echter de vorsten/
staatshoofden het kapen van vijandige schepen aan, financierden hiervoor zelfs mee de rederijen en
kapiteins en verleenden hen de offici€le toelating met ‘Kapersbrieven’. De Spaanse koning werd aldus
tot vredesonderhandelingen gedwongen toen zijn ‘Zilvervloot’ door kaper Piet Hein in opdracht van
de Verenigde Provincién werd buitgemaakt en het Spaanse leger niet meer kon gefinancierd worden.

Couverture : Pierre Le Turcq

La correspondance relative aux deux grands capitaines corsaires Pierre Le Turcq (voir couverture) et son
cousin Nicolaas Jarry forme le sujet d’un article. Depuis le début de ’humanité, la guerre fait malheu-
reusement partie de notre vie quotidienne. Naturellement, la maniére de la faire a évoluée avec le déve-
loppement des techniques. D’autre part, les guerres ont modifi¢ fondamentalement les usages et accords
internationaux. En navigation, on considére aujourd’hui la prise des navires comme de la piraterie inac-
ceptable. Pourtant, les souverains/chefs d’état ont encouragé la prise de navires ennemis du 16e siécle au
début de la navigation a vapeur au milieu du 19¢ siécle. Ils ont méme financé des armateurs et capitaines
et leur délivraient des autorisations officielles sous la forme de lettre de course. Ainsi le roi d’Espagne

a été contraint d’engager des pourparlers de paix quand sa flotte d’argent a été prise par le corsaire Piet
Hein pour le compte des Provinces-Unies, et qu’il ne pouvait plus financer son armée.
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