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1) Guy Coutant : De pest, geschiedenis en filatelie 

 

 Guy overloopt de geschiedenis van de pest van de oudheid tot nu, en illustreert elk aspect van 

deze geschiedenis met postzegels, documenten en postkaarten. 

 Na een overzicht van de belangrijkste epidemieën en de beroemdste slachtoffers van de pest, 

wordt ingegaan op hoe religie tegen de pest aankeek: als een plaag die door God werd gezonden als 

straf voor de zonden. Het einde van een epidemie werd ook toegeschreven aan God, die dan door de 

bevolking werd bedankt met de bouw van kerken en monumenten. 

 Guy beschrijft vervolgens de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van de pest te 

stoppen, waarvan de meeste totaal ineffectief waren. Vervolgens toont hij de medische vooruitgang die 

werd geboekt in de strijd tegen de pest, te beginnen met het werk van Alexandre Yersin. Hij sluit af met 

het boek “La Peste” van Albert Camus. 

 

 
De “Pestsäule” op de Graben in Wenen 

Samenvattingen van de voordrachten van 13 januari 2024 



 

  

 
De rattenvanger van Hameln 

 

 

 
Typische kledij van de “pestmeester” 

 

 

 

                                
Zegels van Vietnam met de beeltenis van Alexandre Yersin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2) Francis Kinard: De 100.000 zonen van Sint Lodewijk 

 

 “De 100.000 Zonen van Sint Lodewijk” was de naam die koning Lodewijk XVIII van Frankrijk 

gaf aan de militaire expeditie naar Spanje in 1823 om Ferdinand VII weer op de troon te zetten. 

 Francis beschrijft de gehele geschiedenis van Spanje vanaf het begin van de 19de eeuw tot 1823. 

In 1808 had Ferdinand zijn vader, de onbeduidende koning Karel IV, gedwongen afstand te doen van 

de troon. Karel riep de hulp in van keizer Napoleon, maar deze zag met misprijzen de middelmatigheid 

van vader en zoon en gaf er de voorkeur aan om zijn eigen broer Joseph op de Spaanse troon te zetten. 

Na de val van Napoleon heroverde Ferdinand zijn troon en regeerde Spanje zes jaar lang op 

absolutistische wijze. Uiteindelijk brak er in 1822 in Spanje een burgeroorlog uit tussen liberalen en 

royalisten. Ferdinand riep de hulp in van de Europese vorsten, en koning Lodewijk XVIII van Frankrijk 

beantwoordde deze vraag door in april 1823 troepen naar Spanje te sturen. 

 De liberalen verschansten zich in de stad Cádiz en eind september 1823, na de val van de stad, 

werden ze gedwongen Ferdinand VII opnieuw op de troon te plaatsen en zijn absolutistische en 

conservatieve regime te aanvaarden. De laatste Franse bezettingstroepen verlieten Spanje pas in 1828. 

 Deze 15 jaar worden prachtig geïllustreerd aan de hand van een groot aantal brieven van Franse 

soldaten die betrokken waren bij de bezetting van Spanje, eerst van 1808 tot 1814 en daarna van 1823 

tot 1828. Deze brieven zijn niet alleen van groot filatelistisch belang, met de poststempels die Francis 

ontleedt, maar ze zijn ook van groot historisch belang, omdat ze geschreven werden door rechtstreekse 

ooggetuigen.  

 

 

 
 

 
 

 
Brief verstuurd van Pamplona op 28 juli 1823. 

 



 

  

 

 
 

 
 

 
Brief van 23 juni 1824, met de melding dan Ferdinand VII teruggekeerd is in zijn hoofdstad Madrid,  

vergezeld door de Franse troepen 

 

 


